
Toespraak opening MoNUment – Spiegel naar het verleden' 

 

Dames en heren, vrienden, 

 

We staan hier vandaag bij een beeld waar duizenden 

mensen dagelijks langslopen of -rijden, vaak haast 

ongemerkt. Toch vertelt dit standbeeld van Johan de 

Witt ons een verhaal dat de moeite waard is om bij stil 

te staan. Sterker nog: dit jaar, op 24 september, is het 

precies 400 jaar geleden dat Johan de Witt in Dordrecht 

werd geboren. Een moment om terug te kijken, maar 

ook om vooruit te denken. 

 

Wie was Johan? Hij was in de 17e eeuw een van de 

machtigste bestuurders van ons land, raadpensionaris 

van Holland, een soort minister-president avant la lettre. 

Hij was een briljant wiskundige, een goede spreker, en 

vooral een strateeg die ons land, een ingewikkelde 

constructie van zeven losse provincies, door woelige 

nieuwe tijden loodste nadat de Opstand tegen Spanje 

(80-jarige oorlog) was afgelopen en de zeven 

provincies onafhankelijk waren geworden in een nieuwe 

Republiek. Want er was altijd gedoe, tussen die zeven 

provincies onderling, tussen de legerleiding (die veel 

eer haalt in tijden van oorlog) en de Hollandse 

kooplieden (die juist geld verdienen als er vrede is), 

tussen onze zeven provincies en andere landen, 

bijvoorbeeld wie baas was over de zee en de 

graanhandel. Als je erover nadenkt kon er meer fout 

dan goed gaan.  



En Johan moest dat allemaal in goede banen leiden. En 

dat heeft hij 20 jaar gedaan vanuit de gedachte dat in 

vrijheid leven met elkaar, de sleutel was tot een 

bloeiend land. 

 

Maar Johan de Witt was niet alleen een staatsman.  

Dankzij jarenlang brievenonderzoek weten we dat hij 

ook een familieman was. Hoewel een gezonde werk-

privébalans waarschijnlijk niet voor hem gold. Er is een 

brief van hem aan zijn dochter Anna, als hij een week 

niets van haar hoort terwijl ze bij losbandige nichten 

logeert. Van vrouw Wendela aan hem of hij wel elke 

dag ontbijt. Een mens van vlees en bloed. Het haalt 

hem dichterbij, ook al leven we 400 jaar later. 

 

Onder zijn leiding werd in 1667 de Vrede van Breda 

gesloten. Hier, op de Plaats, herinnert zijn standbeeld 

daar nog altijd aan. Kijk maar. Hij heeft de 

ondertekende vredesverklaring opgerold in zijn 

linkerhand en met zijn rechterhand net de eed afgelegd 

op de vrede. Dit was misschien wel zijn grootste 

gloriemoment: dat met deze vrede, de vrijheid van ons 

nieuwe land voor jaren en jaren was bezegeld. 

Suriname, Michiel de Ruyter, Chatham en de eerste 

acties van het net opgerichte korps mariniers.  

Dit alles heeft te maken met die vrede van Breda. 

 

Maar het liep anders. Want deze zelfde plek vertelt ons 

over een heel zwarte bladzijde in onze geschiedenis. 

Vijf jaar later, in 1672, het Rampjaar. De vrede was niet 



gebleven en toen landen oorlog begonnen tegen ons, 

wees men Johan als verrader aan. De Haagse 

schutterij (lokale burgerpolitie) schoot hem en zijn broer 

híer dood en daarna werden ze opgehangen en op 

gruwelijke wijze verminkt door een menigte.  

 

Als u goed kijkt, ziet u dat de bronzen Johan de Witt 

kalm staat afgebeeld, alsof hij over de stad uitkijkt. 

Maar in werkelijkheid eindigde zijn leven op deze plek 

dus in totale chaos, omringd door razernij. Dat contrast, 

van rust en vrede versus moord en razernij, is voor mij 

de grootste spiegel die dit monument ons voorhoudt. 

 

Dit beeld is daarmee meer dan brons. Het is een 

spiegel van de menselijke geschiedenis. En nog steeds, 

400 jaar na zijn geboorte, nodigt dit monument van 

Johan de Witt ons uit om in die spiegel te kijken.  

Daarom is het zo betekenisvol dat hier vandaag een 

spiegelzuil is onthuld. Denk aan een achteruitkijkspiegel 

in je auto. Wie in die spiegel kijkt, ziet niet alleen de 

weg die achter zich ligt, maar ook zichzelf. De spiegels 

nodigen uit na te denken: wat leren wij van Johan de 

Witt? Van zijn glorie én van zijn tragiek? 

 

Monumenten doen dat: ze staan stil, maar ze brengen 

een stroom aan gedachten op gang. Ze herinneren ons 

eraan dat geschiedenis niet alleen over toen gaat, maar 

ook over nu, en over wat wij willen dat straks over óns 

verteld wordt. 

 



Dus als straks de spiegelzuil wordt onthuld, kijk er dan 

even in. Misschien zie je Johan de Witt. Misschien zie 

je de vrede van Breda, of het rampjaar 1672. Maar 

bovenal zie je jezelf, en de vraag: hoe ga ik vandaag de 

dag om met verschillen van mening? Wat doe ik met 

onze vrijheid, onze macht, ons vermogen tot dialoog? 

 

Dank u wel. 

 

Christian Melsen, 

Plaats Den Haag, 13 september 2025 


